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Hoe het begon...
Fantastische Franniez Knutselwedstrijd online lezen | afmelden
Vrienden van

W franniez

Steun voor
chronisch zieke kinderen

Franniez: Hoe het ooit begon

We schrijven 2011. In het LUMC kregen kinderen met kanker kanjerkralen en waren er tikkies
voor kinderen met hartproblemen. Verpleegkundige Frankje zag heel duidelijk wat dat de kinderen
én hun ouders bracht: direct na de interventie werd de aandacht verlegd naar iets ‘leuks’.
Superbelangrijk voor alle betrokkenen! Maar..., samen met haar collega’s Franny en Hennie
constateerde ze 66k dat er eigenlijk helemaal niets was voor die andere grote groep, de
chronisch zieke kinderen.

Het drietal stak de koppen bij elkaar en ging aan de slag. Ook door er anderen bij te betrekken.
Eén daarvan was Anne-Katrien. Zij kwam met het idee om een verzamelspiraal in de vorm van
DNA te maken. Na lang schaven kwam, mede door de inzet van Walter, de huidige DNA-spiraal
tot stand. De naam ‘Franniez’ die ons verzamelsysteem kreeg, is een mengelmoes van de
trekkers van het eerste uur; de Z aan het eind staat voor Zorg voor Zieke kinderen.

Trouw

Toen het model er eenmaal was, moest het in grote aantallen geproduceerd worden. Dus moest
er geld op tafel komen. Want alleen de mallen om de spiraal en onderdelen te produceren,
kostten al meer dan € 25.000! Gelukkig zag een aantal stichtingen en zorgverzekeraars 66k de
meerwaarde; zij brachten het eerste geld bijeen. Vervolgens werden bedrijven gezocht én
gevonden die de onderdelen konden maken. Die leveranciers van het eerste uur zijn nog steeds
aan Franniez verbonden. Net als Praktijkcollege Het Metrum in Leiden, waar naast de productie
de inpak- en verzendwerk plaatsvinden.

Bij de uitreiking van de eerste spiraal bood het LUMC Franniez een receptie aan. Mede daardoor
werd het een feestelijke dag.
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Zwart

De eerste sticker op een spiraal staat voor de diagnose. Eén van de kinderen koos voor die
sticker de zwarte trede. Die stond, zo vertelde zij haar arts, voor een zwarte bladzijde in haar
leven: ‘een chronische ziekte is shit’. Dat zette de arts er vervolgens weer toe aan om anders met
deze kinderen en hun ouders om te gaan.

Het verhaal van de spiraal

In het begin hanteerde Franniez de slogan: golven moet! Een spiraal draait op en neer; golven
komen en golven gaan. Dat is ook als je chronisch ziek bent. Zo gaat het goed; zo zit het weer
tegen. Maar golven kunnen ook moed geven; surfend op zee kun je zomaar opeens een stuk
‘meevaren’. Hoewel de slogan later werd veranderd in “Troost, moed en houvast’, hield Franniez
de golven vast. Ook in het thema van de stickers: strand en zee. Alle plaatjes hebben daarmee te
maken en zijn op een zo creatief mogelijke manier aan de interventies gelinkt. Zo is het ‘doffijn’
als je naar huis mag...!

‘ledereen zou Franniez moeten sparen’

Jeroen was destijds één van de eerste
kinderen die Franniez kregen. En hij verzamelt
ze nog steeds. Nu Franniez 10 jaar bestaat, is
dat een mooie gelegenheid om met hem én
Zijn ouders terug te blikken.

14 jaar is Jeroen nu. Hij zit op De Thermiek
(een mythylschool in Leiden, red.) en is gek op
voetbal en racerunning. Vlak voordat hij dit
jaar een operatie onderging, deed hij -
ondanks de pijn die hij had - nog mee aan de
kidsrun van de Leiden Marathon. Hoe stoer
kun je zijn? Hij vindt Franniez zo’n mooi
systeem dat er zelfs een Franniez-logo op zijn
racerunner staat.

Het hele verhaal van Jeroen kunt u lezen via
de link.

Het verhaal van Jeroen »
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Acties door de jaren
heen

Kinderfonds Franniez is voor inkomsten
geheel afhankelijk van donaties. In juni
brachten de deelnemers aan de ‘Hel van
Salland’, een loopweekend van de Elegant
Runners, een mooi bedrag bij elkaar. Uit
handen van organisatoren Martin Ris en
Henny Hakker ontvingen we een check van
. €4.444,44!

Door de jaren heen hebben veel organisaties en activiteiten een kleine of grotere bijdrage
geleverd. Zo startte Hogeschool Leiden in 2015 een project waarin studenten geld inzamelen
voor een goed doel. Dankzij oud-bestuurslid Marije Groen werd Franniez één van de goede
doelen waaruit gekozen kon worden. Door de jaren heen heeft de Hogeschool Leiden

daarmee € 80.000 opgehaald. In 2022 gingen leerlingen van het Stedelijk Gymnasium voor
Franniez aan de slag; hun acties brachten € 8.300 in het laadje. Basisschool Prins Willem
Alexander uit Leiderdorp haalde in 2017 € 5.000 op. In 2017 was Franniez tevens het goede doel
bij de Ladies Run; in 2018 bij de rally van De Clerqg. Daarnaast was er jarenlang een
nieuwjaarsduik, werden de vierdaagse én de Dam-tot-Damloop gelopen..., en dat allemaal voor
het goede doel.

Alle acties en activiteiten (zoals ook een veiling, verkoop van artikelen, collectes en bingo’s)
leverden door de jaren heen veel op voor Franniez! Tegen iedereen die zich op welke manier dan
ook voor Franniez heeft ingezet én tegen alle donateurs zeggen we: heel erg bedankt!

Franniez Feestelijke Frobel-wedstrijd

Franniez bestaat 10 jaar. Daarom houden we een feestelijke frobel-wedstrijd! Doe jij mee? Wij
zien graag wat Franniez voor jou betekent. Maak een mooi knutselwerkje, kleur €één van onze
kleurplaten, bak een Franniez-taart of stuur ons een foto of maak een vlog. Maar je mag ons
natuurlijk 66k verrassen met een ander leuk idee!

Via onze website, Facebook- of Instagrampagina vind je meer informatie en de link naar de
kleurplaten.

Samen maken we ons jubileum ndg vrolijker!

Je allermooiste frobel-klus mag naar: 10jaar@franniez.nl

Of stuur je frobel per post naar:
Kinderfonds Franniez
Fie Carelsenstraat 7

2331 JS Leiden

Sluitingsdatum wedstrijd: 20 september 2023; uitslag 1 oktober.
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Dit jaar vieren we ons 10-jarig bestaan. Zo'n
mooie mijlpaal bereik je alleen door grote inzet
van velen én dankzij de financiéle steun van
bedrijven/organisaties en door veel particuliere
donaties.

Kinderfonds Franniez heeft al een groot
aantal vrienden.

Die willen we graag behouden en — natuurlijk —
hun aantal uitbreiden.

ledere bijdrage is welkom en telt!

Word ook Vriend van Franniez. Aanmelden
kan via 10jaar@franniez.nl.

Een klein of groot bedrag, het maakt niet uit.
ledere bijdrage is welkom. Ter info het
spaarsysteem voor één kind kost € 35.

Wil je meer bijdragen? Sponsoring of adoptie van een tredekleur of -sticker zijn andere
mogelijkheden. Zie de website of neem contact op via info@franniez.nl.

Help mee Vrienden van FRANNIEZ groot te maken om zo ook de volgende 10 jaar chronisch
zieken te kunnen blijven steunen!




